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Bu kitabı, merhüme annem Râziye İNCE, merhum babam Mustafa İNCE ve merhüme eşim Şerife İNCE'nin 


aziz hâtırasına ithâf ediyorum. 


TAKDİM 


“Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesi- 


VA 


niz. 
(Bakara, 187) 

“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır.” 

(Ebü Dâvud, Nikâh, 32) 

“Anne okuldur. Onu iyi yetiştirdiğinde, 

temiz (ahlaklı) bir toplum yetiştirmiş olursun.” 
(Hafız İBRAHİM) 


En son ve en mükemmel dinimiz olan İslâm, her fırsatta evliliği telkin etmektedir. 
“Evlilik geçici duygular ve imkânlar üzerine degil, “iman” ve “ahlak” güzelliği üzerine kurulan bir müessesedir, bir yuvadır.” Yine “Evlilik kutsal bir müessesedir. Evlilik gönül işidir. Evlilik 


kalıba karşı kalıp değil, kalbe karşı kalp bulmaktır.” Yüce Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'de konu hakkında şöyle buyurmaktadır: 

“Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara, 187) 

“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı.” 
(Nahl, 72) 

“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. “eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir." Allah, lütfü geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur, 32.) 

Yalnızlık ve teklik Allah'a mahsustur. 
Çünkü yüce Rabbimiz bir ve tek olmayı sadece kendisine has bir keyfiyet kılmış ve bu itibarla bütün varlıkları çift olarak yaratmıştır. Şairin ifadesiyle: 


“Yalnızlık Allah'a mahsus, / Her canlı bir arkadaş arar. 

Taşın kalbi yok derler ama / Onu da yosun sarar.” 

Evlilik, kişinin dini hayatını en güzel şekilde yaşaması ve koruması için son derece lüzumlu bir müessesedir. Bu sebeple evlenirken dindar, güzel ahlâk sahibi eşleri seçmek ve dindar bir âile kurmaya çalışmak icab eder. Zirâ huzurlu bir âile yuvası kurabilmek için, İslâm'ın eş seçiminde ortaya koyduğu kâidelerin özünü, Resül-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmaktadır: 

“Kadın dört şeyi, yani malı, güzelliği, soysopu ve dindeki kemâli için nikâhlanır. Siz dindâr olanını tercih ediniz ki, elleriniz hayır görsün!” 
(Buhâri, Nikâh, VI. 123; Müslim, Radâ, 53) 


Âilenin en güzel tarafı gönül meyveleri olan evlatlardır. Kişinin hanımı ve çocuklarıyla huzurlu bir hayat sürdüğü âile yuvası, âdeta bir cennet köşesidir. Öte yandan evlilik, hem bedeni bir ihtiyaç, hem de mânevi gelişimin esaslı bir zeminidir. Zira evlilik, nefsâni arzuları meşrü ölçü ve gâyelerle idealize ederek hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesile olur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: 


“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır.” (Ebü Dâvud, Nikâh, 32) 

“Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. 
Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur...” (Buhâri, Savm, 10) 

“Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” (İbn Mâce, Nikâh, 1) 


Hiç şüphesiz ki insanoğlu sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın da âile hayatı kaçınılmazdır. Dolayısıyla âile hayatını toplumsal varlığın bir başlangıcı olarak kabul etmemiz gerekir. İslam'da âile teşkilatı çok önemlidir. Âile fertleri, başta zevç ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir. Tabii ki, bunların da karşılıklı bazı görevleri vardır: 

> “Kocanın Başlıca Vazifeleri: Zevcesi ile güzel geçinmek, onu korumak, onun nafakasını (geçim ihtiyaçlarını) karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır. 

> Kadının Başlıca Vazifeleri: Kocasının dine uygun olan emirlerini tutmak, onun namus ve şerefini korumak, bulunduğu hâle kanaat etmek, israftan kaçınmak, ev hanımı olacak bir şekilde bulunmaktır. Bir âile olarak mutlu yaşamın yolu budur. 


> Çocukların Ana-Babalarına Karşı Başlıca Vazifeleri: Onlara saygı gösterip itaat etmektir. Kendilerinin hayatına sebep olan, kendilerini yıllarca sevgi ve şefkatle kucaklarında beslemiş bulunan ana-babalarına karşı “Öf” (İsra, 23) bile demeleri caiz değildir. 

> Ana-Babanın Çocuklarına Karşı Vazifeleri: Dünyaya gelmelerine sebep oldukları bu yavrularını güçleri yettiği kadar beslemek, terbiye etmek ve okutup bir kazanç yoluna koymaktır. 
Ana ile baba, çocuklarına yumuşak davranmalı, kendilerini isyana götürmeyecek şekilde onları terbiye etmeye çalışmalı ve onlara karşı güzel bir fazilet örneği olmalıdır.” 

Bütün bunlarla birlikte şunu da özellikle vurgulamak isteriz ki, çocuklarımızı eğitirken “milli ve mânevi değerlerimize” sâdık bir şekilde yetiştirmemiz gerekir. Bunun da başlıca yolu ninnilerden geçer. 


Konuyla irtibatlı olması açısından şu tespiti de burada zikretmek isteriz: “Günümüzde toplumun yüz karası sayılan; sefiller, şerliler, anarşistler, ayyaşlar, morfinman ve esrarkeşler dün terbiyesinde ihmâl gösterdiğimiz çocuklar- dır. Bilmem ki, bu günkü ihmallerimiz yüzünden, yarın sokaklarımızı ne türlü nesillerin dolduracağını hiç düşündük mü?” Unutmayalım ki, “Bir milletin geleceğini görmek için müneccim ve ya muvakkit olmaya gerek yoktur, o milletin çocuk ve gençlerinin ne işle meşgul olduğuna bakmamız yeterde, artar da...” Bu mânada uçurumun kenarında olan ailemizin ve çocuklarımızın elinden tutmak her birimizin üzerine bir vazifedir. “Bir gülfidanı nasıl suya, havaya, ışığa ve toprağa muhtaç ise; çocukta sevginin şefkatin, karşılıklı saygının olduğu “mutlu bir aile toprağına” muhtaçtır.” 

Yuva mı Kuruyoruz, Yuva mı Yıkıyoruz? 
adını taşıyan eser, bendenize intikal ettiğin- 


de sadece “Evrensel Olarak Aile Problemleri; Problemlerin Sebebi, Çözümü ve Sonuçları” isimli üst başlıkla bir bölümden ibaretti. Eseri tamamen okuduktan sonra bazı notlar aldık ve hocamızla da istişare ederek bazı alt başlıklar ekledik. Böylece hem okuyucu için kolaylık sağlanmış hem de eserin genel görüntüsü şekillenmiş oldu. Ayrıca eser, el yazısıyla yazılarak sonradan Ekrem CEYHAN ve Sümeyye CEYHAN tarafından bilgisayar hattına aktarılmıştır. 

Böyle güzel ve nâdide bir eser kazandırdığı için saygıdeğer Mehmet Şevket İNCE hocama şükranlarımızı sunar, sadakâ-yı câriye olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Yüce Rabbim istifadesi bol olan eserlerden eylesin. 

Azad DEDEOĞLU 
Konya, 2021 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
EVRENSEL OLARAK AİLE 
PROBLEMLERİ; PROBLEMLERİN 
SEBEBİ, ÇÖZÜMÜ VE SONUÇLARI 


İslam'a Göre Aile 

Bismillihirrahmanirrihim. 

Elhamdülillahi Rabbil “âlemin. Essalâtü vesselâmü “alâ resülinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. 

Çok muhterem ve saygıdeğer okuyucularım! Toplumun temeli ailedir. Önce ailenin ne olup olmadığını sonra aile yapısını oluşturan bireylerin tanımı ve konumlarını izah 


etmek daha uygun olur kanaatindeyim. 
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Ailenin yapısı din ve toplum sosyolojisinde çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Biz daha çok İslami aile yapısı üzerinde durmak istiyoruz. 

İslam'a göre aile: anne baba ve çocuklardan oluşur. Bu tarif kısa ve çekirdek aile tarifidir. Esasen aile tarifine anne babaların anne babaları hatta amca-hala, dayı-teyzelerde dâhildir. Buna da geniş aile denir. 

Modem dedikleri fakat hiçte modern olmayan aile tarif ve tanımlarına girmeyeceğim. İslami aile yapısını oluşturan çekirdek ailede anne ve babanın fiziksel ve biyolojik, zihinsel ve ruhsal sorumluluk ve görevleri kuran ve sünnette net olarak belirtilmektedir. 

Kadın ve Erkek Eşit Değildir 

Konuyu sosyal, kültürel ve antropolojik konumları ile ele alarak izah etmek daha 


doğru olacağı kanaatindeyim. Evvela çekirdek ailede kadın ve erkeğin ilk yaratılışından tüm farklılıklarını, fiziki ve biyolojik yapılarını, rollerini ve bu rolleri icra etmedeki özelliklerini izah etmeden doğru bir neticeye varmak Zor olacaktır. Konuya ilk insan Âdem peygamber ve işe Havva annemizden 


başlamamız gerekiyor. 


Allah Âdem peygamberi topraktan yaratmıştır. Kuran insanın ilk yaratılışını, sperm ve yumurtadan yaratıldığını, yaradılışın bütün safhalarını açık olarak anlatmaktadır. 
Demek ki ilk yaratılışta erkek ve kadının farklı olduğunu görüyoruz. 

Hz. Âdem bütün olarak topraktan, Hz. 
Havva Hz. Âdem'in eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiği bir bütünün parçasından ibarettir. Biyolojik ve fiziki yapıya baktığımızda her iki cinsin farklılıklarını çok rahat görebiliyoruz. Erkek ve kadının vücut yapılarına baktığımız zaman erkeğin adale yapılarının, üreme organlarının, göğüs yapılarının ve saç sakal gibi durumlarının, ayak el ve kaş göz yapılarının farklı olduğunu görüyoruz. İçyapısında hormonların farklı, üreme organlarının ve salgılarının farklı olduğu da bir gerçektir. 

Ruh yapıları ve etkilenme alanları, duygusal ve hissetme fonksiyonları da çok farklıdır. Etkilere verilen tepkiler de farklıdır. Bu saydığımız özellikler yaratıcı tarafından insanın fıtratına konan özelliklerdir. 

Bütün bu özellikleri bilip anlamadan kadın erkek eşittir diyemezsin. Diyebilmen için yukarıda anlatmaya çalıştığım özellikleri inkâr etmen lazım. İnkâr edenlere bir sözümüz yok. 

Hukuki yönden de kadın ve erkek eşit değildir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan bu gerçeği yine Allah Kuran'da belirtiyor. Mesela mirasta kadın bir erkek iki hisse alıyor. Mahkeme de iki kadın bir şahit yerini tutuyor. Bunu ben söylemiyorum Allah söylüyor. Herkes istediği gibi inanır ya da inanmaz. Bizim oraya karışma hakkımız yok. Biz sadece gerçek bilgileri yazıyoruz. 

Eğitim ve Öğretim Ana Rahminde Başlar 

İnsanın eğitimi, öğrenimi ana rahminde başlar ve ölünceye kadar devam eder. Annenin yediği, içtiği, stresleri, sevinç ve üzüntüleri elhasıl her şeyi çocuğa yansır. Çocuk yedi yaşına kadar gördüğü ve duyduğu her şeyi bilinçaltına alır. Kişilik ve karakter yapısı oluşur. 

İnsan vahiy ve sünnet ekseninde, İslami ahlak değerleriyle yetişmemişse gerçek insan olma vasıf ve sıfatlarını kazanamaz. O 


zaman da şahsiyetli ve ahlaki davranışlardan uzak bir hayat yaşar. Gerek ahlaki gerek kültürel gelişimi problemli olur. Bilhassa nefis ve şeytanın en fazla etkili olduğu gençlik çağında çevrenin de etkisiyle taşkınlıklar ve yanlışlıklar yapabilir. Akıl ve mantıktan ziyade hisleri ve heveslerinin peşinden giderek hep duvara toslayabilir. Cinsel organ ve hormonlarının gelişmesi ve tahrikleri ile sınır tanımaz sınır tanımaz arzu ve istekleri ile hep yanlış yapar. 

Dinimiz evlilik çağına gelen gençlerin evlendirilmesini, gücü yetmeyenlere evliliği kolaylaştırıp yardımcı olunmasını tavsiye ediyor. Ayrıca oruç tutarak nefse hâkim olunacağını bildiriyor. 

Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren haramı, helali, iyiyi, kötüyü, faydalıyı, zararlıyı hak ve hukuku öğretip şuur haline getirmezsek acı sonuçlar doğuracağını bilmemiz 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gerekir. Maalesef günümüzde bu gerçekler alabildiğine ihmal edildiğinden insanlar birbirlerini yiyerek hem dünyalarını hem ahiretlerini perişan ediyorlar. 

Evlenme çağına gelen gençlere evlilik hayatı ile ilgili ciddi bir eğitim verilmiyor. 
Gençlerde his ve duygularının cesareti altında kalarak her şeyi yanlış yaptığından aile kurumu yara alıyor ve yıkılıyor. 

Gerçekler Acı Olsa da Sonucu Tatlıdır 

Muhterem okuyucularım! Gerçekler acıdır ama sonucu tatlıdır. Nefsimize ağır gelen bu hakikatlerin öğrenip doğru uygulamak zordur ama bir o kadar da sonucu tatlı ve sevindiricidir. Maalesef gençlik bilgi ve beceri yönünden yetiştirilmediğinden çoğu kez ebeveynlerin cehaleti nedeniyle yangına körükle gittiklerinden aile kavga ve cinayetleri çoğalıyor, yuvalar yıkılıyor, ocaklar sönüyor. 
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Dünyaları da ahiretleri de zehir oluyor. İslam her şeyi kolaylaştırırken biz her şeyi zorlaştırıyoruz. 

Evlilikte eşlerin görev ve sorumluluk alanları dinimiz tarafından belirlenmiştir. 
Yönetim ve denetim belirtilmiş olup bunlara riayet edildiği ve roller kurallara göre uygulandığı zaman doğru ve güzel netice verecektir. Aksi halde yanlıştan doğru sonucun çıkmayacağı asıldır. 

Evlilikte erkek evin yöneticisi, kadın ve çocuklar yönetilendirler. Erkek eşini mehir karşılığında emanet olarak nikâhlamıştır. 
Emaneti en iyi şekilde koruması, hak ve hukukuna riayet etmesi gerekir. Yeri ve zamanı geldiğinde eşi ile istişare yapar ama son kararı erkek verir. 

Aile de huzurun, mutluluğun birinci sebebi güzel ahlak, diğer sebepleri emanete riayet etmek, karşılıklı saygı ve sevgi ile beraber birbirlerine güven vermektir. Varlıkta, yoklukta, hastalıkta, sağlıkta, gençlikte, yaşlılıkta her şeyi hak ve ölçüler içinde paylaşmak mümkündür. Bu konuda ebeveynler de eşlere taraf tutmadan yardımcı olmalıdırlar. 
Şimdi soruyorum: Gerçeklere göre hareket eden kaç aile ve ebeveyn var? 

Kadın Üç Şeyi İçin Nikâhlanır 

Evlenme çağına gelen kız ve erkekler gerekli İmani ve İslami bilgileri, haram ve helali, doğru ve yanlışı öğrenmek durumundadırlar. Aksi halde harama girme ihtimali yüksektir. Evlenecek çiftler, evleneceği kişilerin şahsiyet ve karakterini, huy ve ahlakını, işini ve dürüstlüğünü, güvenilir olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını iyice araştırıp öyle karar vermelidir. Sadece fiziğinin güzelliği, işinin iyi olması, yeterli değildir. 
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Erkek ve kız her şeyden önce sorumluluk alanlarını iyi bilip uygulama hususunda gayretli olmalıdır. Kız ve erkek bilgi ve beceride, inanç ve ahlakta küfüv (denk) olmalıdır. Erkeğin yaşı kızdan biraz fazla olursa daha uygun olur. 

Hadis-i şerifte belirtildiği üzere kadın üç şeyi için nikâh edilir: 

1- Güzelliği 

2- Zenginliği 

3- Dindarlığı 

Dindar olanın tercih edilmesi daha efdaldir. Karakteri inat, haset ve kıskanç; her şeye küsüp tavır koyan kız veya erkekle geçinmek çok zor olur. Eşlerden biri çok aceleci diğeri umursamaz; vurdumduymaz ise, iri tutumlu diğeri savurgan ise, biri sorumluluklarını yerine getirmede gayretli diğeri tersi ise, biri problem çıkarmayan diğeri problem çıkaran 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ise, birisi kendine güvenen diğeri dışarıdan destek arayansa vs. bu iki çiftin geçinmeleri 


çok zordur. 


Hızlı olan frene basmayı, yavaş olan gaza basmayı bilir biraz da anlayış ve sabırlı olurlarsa orta yolu bulurlar. Aileyi oluşturan eşler önce ortak noktalarını çoğaltmaya, sonra ortak olmayan noktaları azaltmaya çalışarak çatışmayı değil uzlaşmayı, cezalandırmamayı tenkit etmeyi değil iyilikle düzeltmeyi ve gönül almayı bilirlerse daha iyi olacağı kanaatindeyim. 


Evlenen çiftler ev eşyalarını teminde bütçelerine uygun hareket etmeli, anne ve babalar durumları müsait ise yardımcı olmalıdırlar. Her şey birden olamaz. Önce en zaruri olan ihtiyaçlardan başlayarak almalılar. İmkânları oluştukça hayat standartlarını geliştirebilirler. Taksitle ve borçlanarak alışveriş yapmak her yönden sakıncalıdır. Maaşına, 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gelirine, sağlığına güvenerek borçlanmak doğru değildir. İşlerinin iyi gitmemesi, sağlığının bozulması veya ansızın çıkan bir olumsuzluk her şeyi altüst edebilir. Herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerekir. Çevrenin dolduruşuna gelip boyunu aşan bir işi yapmamalıdır. Düşenin dostu olmaz. Bunlar tecrübe ile sabittir. Sende varken herkes dost olur, yokken kimse halini sormaz. 

Aile hayatında karşılıklı sevgi ve saygı, güven ve anlayış, sabır ve kanaat, sükünet, iktisat çok önemlidir. Eşler her konuyu samimiyetle istişare edebilmeli, birbirlerinin düşünce ve görüşlerine değer vermeli ama sonunda en doğru kararı almalıdırlar. Senin dediğin oldu benim ki olmadı gibi lüzumsuz tartışmalara girmemelidirler. Kavgalardan ve yanlış kararlardan doğru netice çıkmaz. 

İnsanların renkleri ve zevkleri farklıdır. 


Biri yeşili, diğeri kırmızıyı; biri bunu, diğeri 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ötekini sever. Böyle konularda karşılıklı anlayış ve saygı gerekir. Eşler birbirleriyle israf ve söz düellosu yerine uzlaşma ve anlaşma kültürünü geliştirmeleri daha uygun olur. 
Eşler ebeveynler hususunda da tarafsız ve haksever olmalıdırlar. Güveni sarsacak söz ve davranışlardan son derece uzak durmalıdırlar. Günlük hayatta zamanı çok disiplinli kullanarak yapılması gereken işleri hiç aksatmadan, ertelemeden yerine getirmelidirler. Kadın erken kalkıp kendine ve evine çe- ki düzen vererek temizlik, tertip düzene önem vermelidir. Erkek de kendine düşen görev ve sorumlulukları zamanında yaparak eşine yardımcı olmalıdır. 

Evlenmeye karar veren gençler çok fazla beklentiye girmemelidir. Aksi halde hayal kırıklığına uğrayarak kötü sonuçlar doğurabilir. Evlendikten sonra eşler söz ve davranışlarında hep uzlaşmacı ve orta yolu bulmaya çalışmalıdırlar. Ayrıştırıcı ve gerginliğe sebep olan söz ve fiillerden uzak durmalıdırlar. İşin dünya ve fiziki boyutunda anlaşmazlıklar kolay halledilmekle beraber bu konular eşlerin anlayış ve olgunluğuna bağlıdır. 

Evlilikte esas uzlaşma manevi hususlar- da, yaşam tarzında ve gönül dünyasında olmalıdır. Yaşam tarzı ve gönül dünyamız olumsuz olursa maddi yönden ne kadar refah içinde olsak da mesut olamayız. Bunun için eşler birbirlerinin gönül ve vicdanlarını kazanmaya, karşılıklı sevgi-saygı ve güveni sağlamaya çalışmalıdırlar. Gönül dünyamız yıkılırsa aile hayatımız da yıkılır. 

Eşler her hususta evlerini cennet bahçesine çevirmek için gayret sarfetmelidir. Dışarıdan gelen sözlü ve fiili etkilere itibar etmeden her şeyi hak ölçüler içinde halletmelidirler. Atalarımız “Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.” demişler. Söz ve davranışlarımızda bildiğimiz doğrulardan şaşmadan elâlem ne der, hısım akraba ne der gibi dış baskıların nazarı, itibarı olmadan halletmek lazımdır. Ailelerin yıkılmasında böyle dış tahrik etkileri yanında bir de cahil olan en yakın çevremizin dedikodularını da eklersek işler daha da çıkmaza girer. Akıllı kişi işini hak ölçülere göre doğru yapar. 
Kendisi dışarıdan etkilenmez, o dışarıyı iyi yönde etkiler. Önemli olanda budur. Eşlerin en çok dikkat edecekleri şeylerden biri de aile sırlarını kimseyle paylaşmayıp kendi aralarında halletmelidir. 

Yapan Ol Yıkan Olma 

Her zaman gönül yıkan değil gönül yapan oymalıyız. Bu da kişinin bilgi, tecrübe, sabır ve güzel iletişimiyle olur. Özellikle eşler gerek kendi aralarında gerekse kendileri dışındaki insanlarla iletişimde kibar ve nazik bir dil kullanmalıdırlar. Atalarımız “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” demişler. 

Eşler istişareyi hem fiziki ortamları hem de müsait zamanları kollayarak yapmalıdırlar. Özellikle yatak odasında, eşinin yorgun ve gergin hallerinde, uygun olmayan ortamlarda yapmamalıdırlar. Eşler maddi imkânlar ölçüsünde “çam sakızı çoban armağanı” da olsa maddi hediyeler almalı, güzel söz ve davranışlar göstermelidirler. 

Hiçbir konuda yapılması gereken sözlü ve fiili davranışlarda eşler birbirlerini bekletmemelidir. Özellikle yatakta bu noktaya çok dikkat edilmelidir. Yola gidileceğinde yemekte vs. bekletme ve bekleme eşleri gerer. Her iki tarafta randevuda, sözünde ve 


borcunu ödemede çok titiz olmalıdır. 
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Eşler birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirirken görevleri Allah rızası için yaparsa bütün sözlü ve fiili hareketleri ibadet olur. Eğer karşılık bekleyerek yaparsa, “Ben yaptım sen yapmadın” derse ibadet olmaktan çıkar. 

Eşler birbirlerini sevdiklerini sözlü ve fiili davranışlarıyla göstermelidirler. İnsan anne ve babasıyla paylaşamadığı şeyleri eşiyle paylaşabilmelidir. Eşler arasında utanma diye bir şey söz konusu olamaz. Utanma dışarıya ve günahlara karşı olur. Eşler birbirlerinin en yakın mahremidir. Eşler görev ve sorumluluklarını, dini konuları, gönül dünyaları ile alakalı konuları öğrenmede “utanıyorum” mazeretine sarılmamalıdırlar. Maalesef bu anlattığım konular günümüz insanlarının en çok aldandığı konulur arasına girer. 

Eşler mümkün mertebe birbirlerinin gönüllerini almayı ihmal etmeden fazla dışarı 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dalmamalıdır. Eşini ve evini her yönüyle ihmal edenler mesut olamazlar. Kısaca roller doğru bilgi ve uygulamayla gerçekleşirse kıymetlidir. 

Nişan Evlilik Değildir 

Evlenecek eşler nişanlılık döneminde mahremiyete dikkat etmelidir. Nişan evlilik sayılmaz evlilik ancak nikâhla gerçekleşir. 
Günümüzde gençler bu konuda sanki evlilermiş gibi hareket ediyorlar. Harama helale dikkat edilmezse çok kötü sonuçlar doğar. 
Namus ve şeref insanın en kıymetli değerleridir. Bu haslet 50-60 senede kazanılır ama 50-60 saniyede kaybedilebilir. Nikâha kadar geçen dönemde çok dikkatli ve hassas olmak lazımdır. Ebeveynler çocuklarını bu konuda başıboş bırakmamalıdırlar. 

Evlilikte en önemli meselelerden biri de gelin-kaynana, damat-kayınpeder ilişkileridir. Ekseriyetle kayın valideler kendi kayınvalidelerinden çektikleri sıkıntılardan ders alıp gelinine sıkıntı yaşatmaması gerekirken bunları unutup gelininden intikam alırcasına sıkıntı verebiliyor. İstisnalar kaideye bozmaz. Kayın valideler gelinlerine kendi kızına nasıl muamele edilmesini istiyorlarsa aynı muameleyi yapması gerekir. 

Gelin görgü, bilgi ve beceri yönünden eksik olabilir. Kayınvalide kızına öğrettiği gibi gelinine de öğretmelidir. Tenkit etmeden. Kötülemeden, gönül kırmadan yaparsa gelinden daha çok saygı ve hürmet görür. 
Kayınpederlerde aynı hatayı yapmaktadırlar. Görümceler her şeye karışıp kalp gönül kırmamalıdır. Aksi halde o da görümcesinden sıkıntı çekecektir (“Men dakka, duka / Eden, bulur”.) Atalarımız “ne ekerseniz onu biçersiniz” demişler. 

Eşler haram olan kimselerle bir araya geldikleri zaman laubali olmadan ciddi ve 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vakurlu hareket etmelidirler. Gülüşmeler, öpüşmeler, lüzumsuz dedikodulara girmemelidirler. Güzel bir iletişimle ciddi meseleler konuşulmalıdır. 

Evlilik konusunda evlilikle ilgili fıkıh kurallarını iyice okuyup gereğini yapmalıdır. 
Bu konuda fıkıh kitaplarımızda çok zengin bilgiler var. Akait kitaplarından doğru iman bilgisini almalıdır. Said-i Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatını tavsiye ediyorum. Fıkıhta isi Fetevayi Hindiye kitabını, İmam Gazali'nin İhyasını tavsiye edebilirim. Evlilikle ilgili diğer konular Profesör Mazhar Osman'ın Evlilik ve Mahremiyetleri kitabını, Emekli Müftü Mehmet Emre Hocanın Evlilik ve Cinsel Hayat kitabını, Şükrü Başarıkan'ın Evlilikle ilgili Kitabını tavsiye edebilirim. 
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Cehalet Zulüm Getirir 
Eğer insanlar her hususta bir birlerine zulmediyorlarsa bunun sebebi cehalettir. Allah Kur'an'da “Hiç şüpheniz olmasın insan zulmedicidir. Sebebi de cehalettir.” diyor. Zulümden kurtulmak cahillikten kurtulmaktır. 
Cahil olmayanlar da zulmediyor diyebilirsiniz, haklısınız. Cahil olmadığı halde zulmedenler zulüm ettiği konuda cahildir ve nefsine uymuştur. İnsanın yapısı hem şerre hem de hayra yönelecek şekilde işler. Nefis ve şeytan, tağut ve cipte (bunlar sahte İlahlardır) uyarsa insan şer işler yapar. Allah ve vicdanına uyarsa hayır işler yapar. 
Günümüz insanı sağlam imanı ve sağlam amel işlemediğinden doğru sonuçlar oluşmuyor. Her insan bu arada evlenen eşler ancak kendilerine öz eleştiriye tabi tutacak. 
Başkalarını eleştirmek çok kolaydır. Esas yi- 


ğitlik kişinin bütün sorumluk alanlarında 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sözlü ve fiili hareketlerini Kur'an ve Sünnete göre ne kadar doğru yapıp yapmadığını eleştirme yapabilmesidir. 

Bu günün dünyasında insanların ekseriyeti kendinden ziyade hep kendi dışındakileri eleştirmeye çalışıyor. Hiç kimse çok az istisna hariç kendisinin eleştirilmesini istemiyor. Hâlbuki aklı başında olgun bir insan eleştiriye her zaman açık olmalıdır. Eleştiri eleştirdiğinin daha iyi olması için yapılmalı- dır. Yoksa eleştirdiği kişiyi küçük düşürmek, tahkir etmek için yapılmamalıdır. 

Kavvâm Olan Erkektir 

Evlilikte kadın dışarıda çalışmak zorunda değildir. Erkek evi geçindirmek için çalışmak zorundadır. Kadının birinci görevi evini kocasının maddi ve manevi cinsel ve ruhsal yönden tatmin ederek rahatlatmaktır. 
Sonra evini derli toplu tutarak çocuklarını 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yetiştirmektir. Ama maalesef bugün kadınlar dışarıda çalışma yarışına girmekte ve asıl görevlerini ihmal etmektedirler. Sabahtan akşama kadar dışarıda çalışan bir kadın yorgun ve gergin eve geliyor. Hem kocasını hem çocuklarını hem de evinin işlerini ihmal ediyor. Ekonomik hürriyetimi kazanıp kocama minnet etmeyeceğim derken aile huzurunu bozup gergin ve kızgın bir aile ortamını hazırlıyorlar. 

Kadının haram ortamlarda yorucu işler- de gelişi güzel çalışması İslam'a uygun değildir. Çocuğu bakıcıya veren bir anne kazandığının bir kısmını bakıcıya, bir kısmını yola, bir kısmını toplum içine giriyorum diye makyaj ve kıyafete vererek elinde az bir şey kalıyor. Hâlbuki gerçek görevlerini evinde yerine getirip sabır, şükür ve olana kanaat etse daha huzurlu bir aile olabilirler. 
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Dış çevre ve reklamların teşvikiyle zaruri olmayan şeyleri, gelenek, görenek ve çeşitli telkinlerle zaruret haline getirirsen işin içinden çıkamazsın. Taksit ve kredi kartlarıyla özenti borçlanmayı alışkanlık haline getiren eşler sonunda sıkışıp işin içinden çıkamıyorlar. Eve icra geliyor on liraya aldığı balı beş liraya satmak zorunda kalıyorlar. Namus, şeref ve haysiyet ayaklar altına alınıyor. Aile problemlerinin bir kısmı da böyle sebeplerden kaynaklanıyor. Ailenin nüfusu çok, geliri az ise kadın kocasına yardımcı olmak istiyorsa evde veya uygun ortam ve şartlarda çalışarak yardımcı olabilir. Mesela örgü, dikiş, temizlik gibi işleri yapacak, şayet olmuyorsa kendi evi içinde tespih dizme, fasulye ayıklama vs. işler yapabilir. Aksi halde olana kanaat edip kimsenin etkisinde kalmadan ayağını yorganına göre uzatıp aile huzurunu bozmadan yaşayabilirler. 
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Tasarruf En Büyük Zenginliktir 

Erkekler helal yoldan kazanarak kazancını israf etmeden haram ve zaruri olmayan şeylere harcamadan, evinin yolunu tutarak en iyi şekilde idare etmesi gerekir. Sigara, içki, dışarıda yemek yeme, sık-sık elbise değiştirme, her şeyin en pahalısından alma ve benzeri hususlara dikkat etmelidir. Pazardan malın en ucuzunu tercih etmelidir. Kesinlikle taksitle kredi kartı ile ve veresiye alış veriş yapmamaya çalışmalıdır. İyi ve masrafının az olduğu zamanlarda biriktirip zor günlerinde kimseye minnet etmemelidir. İnsanı kocatan ve yıpratan israf ve borçtur. 
Borçlu olan adamda vicdan varsa rahat yaşayamaz. Stres arttıkça hastalıklar ve aile içi gerginlikler de artar. Birçok aile bu sebeplerle kavgalı olup sonunda ayrılıyorlar. Ayrılınca rahat mı ediyorlar asla ve kata. Hem eşler hem de ebeveynler daha çok sıkıntıya 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düşüyorlar. Şiddet olayları alabildiğine çoğalıyor. Kadın rezil, erkek rezil, çocuklar rezil olup bol-bol günah işliyorlar. Ama baştan söylediğim gibi aile olana kanaat edip çok şükür halimize deyip bizden daha fakir insanlar var onlara göre bizim durumumuz çok iyi deseler ve kuru ekmek yeseler de, yamalı elbise giyseler de Allah bereketini ve sabrını verir gül gibi geçinip giderler. 

Bu konular da ebeveynlerde yangına körükle gidip huzuru bozmamalı varsa imkânları çocuklarına yardımcı olmalıdırlar. Maalesef birçok ebeveyn bu konularda yanlış hareket ettiklerinden yuvalar yıkılıyor. Aile hayatında olduğu gibi her hususta peygamberleri örnek alsak hiçbir sıkıntı yaşanmaz. 
Nefis ve şeytanı, dış etkenleri ve tahrikleri dinlediğimiz zaman da başımız dertten kurtulmaz. Allah herkese iman basireti ve fazileti versin. (Âmin). 


İKİNCİ BÖLÜM 
AİLE İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER 


Peygamberimizin (s.a.v.) aile ile ilgili hadis-i şeriflerinden bazılarını yazmak istiyorum. Hadisler genelde Riyâzü's-Sâlihin ve Râmüzü”l-Ehâdis kitaplarından alınmadır. 

1. “Sizin hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananızdır.” 

2. “Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar namusunu korur ve zevcine de itaat ederse, ona. Cennetin hangi kapısından istersen oradan cennete gir denilir.” 

3. “Kadın kocasının yatağından uzaklaşarak gecelerse, yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet eder.” 


42 * Mehmet Şevket İNCE 


4. “Kadın zevcine senden asla bir hayır görmedim derse ameli boşa gider.” 

5. Adam ailesine kadın da ona baktıklarında Allah (c.c.) onlara rahmet nazarı ile bakar ve ellerini ellerine aldıklarında günahları parmakları arasından dökülür.” 

6. “Kadın üzerinde insanların içinde en büyük hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde ise anasınıdır.” 

7. “Kadın hamileliğinden doğum yapıncaya ve çocuğu memeden keseceği güne kadar Allah yolunda nöbet bekleyen kimse gibidir ve bunlar arasında ölürse ona şehit sevabı verilir.” 

8. “Hangi kadın kocasının izni olmadan evden çıkarsa evine dönünceye veya kocasının rızasını alıncaya kadar Allahın gazabında olur.” 

9. “Kadınları ancak kötüleriniz döver.” 


10. “Kimsenin kimseye secde etmesini emretmem eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim kadına erkeğine secde etmesini emrederdim.” 

11. “Ey kadınlar ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun olmayanlarla konuşmayın.” 

12. “Bir kadın dünyada kocasına eziyet ederse o adamın hurilerden olan zevcesi şöyle der. Allah kahretsin eza etme ona üç günlük koltuğa sıgınmış senin yanında muvakkattır, o kısa zaman sonra seni terk edecek der.” 


13. “Cennet annelerin ayakları altındadır.” 


14. “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.” 

15. “Herhangi bir kadın kocası ondan hoşnut olduğu halde ölürse cennete girer.” 

16. “Kadınlar zayıf yaratılmışlardır ve avretlerdir. Onların avretlerini evlerle örtün, zaaflarını da susmak ile önleyiniz.” 


17. “Kadınlara itaat nedamettir.” 
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18. “Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir gün ve bir gecelik yolculuğa yanında kendisiyle evlenmesi haram olan birisi bulunmadan çıkması helal değildir.” 


19. “Allah lanet etsin kadınlardan erkek kılıgına, erkeklerden de kadın kılığına girenlere.” 


20. “Şarkıcı kadının parası haramdır. Onu dinlemek haramdır. Yüzüne bakmak da haramdır. Parası da köpek parası gibidir haramdır. Kimin eti haramdan beslendi ona cehennem ateşi evladır.” 


21. “Evlenin boşanmayın. Zira talaktan Arşrala inler.” 

22. “İşlerinin başına kadın geçiren bir kavim asla iflah olmaz.” 

23. “Bir kadın alaka çekici şekilde koku sürer erkeklerde ona bakarsa evine gelesiye kadar Allah'ın gazabında olur.” 
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24. “Allah'ın hiç sevmediği helal şey talak- 


VA 


fır. 


25. “Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan hiçbir kimseyi eve alamaz.” 


26. “Kadınlar konusunda Allah'tan sakının. 
Çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla (nikâh kıyarak) onları kendinize helal kıldınız.” 

27. “Bana ateş (cehennem) gösterildi. Cehennemliklerin çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Zira onlar inkâr edenlerdir.” Hz. 
peygamber (s.a.v)'e soruldu: “Allah'ı mı inkâr ederler?” Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kocalarının hakkını inkâr ederler, iyiligi inkâr ederler. Onlardan birine uzun süre iyilikte bulunsan, sonra senden bir şey görse hemen zaten senden hiçbir iyilik görmedim der.” 
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Herkes kendi aklına göre değil Kuran ve Sünnete göre yaşarsa mutluluğu yakalayabilecektir. 


HİTÂME 


Muhterem okuyucularım! Bu kitabı yazarken hiçbir kimseyi hedef göstermeden yaşanmış ve yaşanmakta olan olayları objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kabul edip-etmemek sizin takdirinize kalmıştır. 
Bazı okuyucularım belki diyecekler “Tavada yarma çeneni boşuna yorma. Sen salla başını ben bilirim işimi.” Onlara da bir sözümüz yok. 

Bazıları da belki “Allah razı olsun bizi bilgilendirdi, gerekli uyarıları yaptı” diye dua edecektir. Herkese saygımız var. Biz ücretimizi Allah'tan istiyoruz. Allahtan bütün Müslümanların iyi insanlarla karşılaşmasını, 


evlenecek kızlarımızın iyi insanlara gelin 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olmasını, erkeklerin de iyi insanlara damat olmasını dileriz. Anne-babalara çocuklarının mürüvvetini görmesini niyaz ederiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Unutmayalım ki, en önemli sorumluluklar nefis dairesinde ikinci önemli sorumluluklar aile dairesindedir. Rabbim ailelerimizi ihyâ/inşâ etmeyi nasip etsin inşallah. (Âmin) 


EKLER 
İSLÂM UMUTTUR 


Abdülaziz KIRANŞAL' 


İslam'ı dert edinen her Müslüman'ın, her alnı secdeli siyasetçinin, bürokratın, hocanın, akademisyenin, her İslami STK yöneticisinin ve İslam adına iş yaptığını söyleyen her Müslüman'ın, hep birlikte büyük bir ibadet bilinciyle kafa patlatırcasına düşünmemiz gereken en önemli soru, bugün yüz- 


de doksan dokuzu Müslüman olan toplu- 





Abdülaziz Kıranşal, https: / /www.milligazete.com.tr /makale/7528286/ abdulaziz-kiransal/islam-umut- tur, (Erişim Tarihi, 08.08.2021) 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mumuzun yüzde kaçı “İslam'ı bir umut” olarak görüyor sorusudur. 

Ekonomik, sosyal, siyasi, uluslararası ve ahlaki krizlerimizin ancak İslam tarafından çözülebileceğine dair toplumun yüzde kaçının inancı var? Camide namaz kılan Müslümanları, tesettürlü hanımları, alnı secdeli bürokratları, sakallı tüccarları, İslami ilimler tahsil eden gençleri, hâsılı İslam'ı referans aldığını iddia edenleri bu toplumun yüzde kaçı umut olarak görüyor? 

Ailemizden, akrabalarımızdan, dostlarımızdan, komşularımızdan kaç kişi “Evet bizim tüm sorunlarımızı İslam çözer. İslam olmadan ekonomi düzelmez, İslam olmadan krizler bitmez” diyor? 

Faiz, kredi kartı ve borç batağında inleyen garipler, dükkânının kirasını veremeyen 


esnaflar, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ailesini geçindiremediği için intihar eden babalar, elektrik ve su faturasını ödemek için erkeğin bile kaldıramayacağı işlerde çalışıp çocuğunun büyüdüğünü göremeyen analar, İslam'ı bir çıkış yolu, bir umut ve sorun çözücü olarak görüyorlar mı? 

Elinden tutan birini bulamadığı için suçsuzluğunu ispatlayamayan ve hapishanelerde unutulan mazlumlar, bir dayısı, tanıdık bir makam sahibi olmadığı için adalete susamış, hakkını bile arayamayan garipler İslam'ı umut olarak görüyorlar mı? 

Rüşvetten, yolsuzluktan, torpilden, iltimastan, kul hakkından, adaletsizlikten bıkmış kitleler, adeta kördüğüm olmuş sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlardan bunalmış yığınlar, bu işi çözse çözse İslam'a göre hareket eden Müslümanlar çözer, yani İslam çözer diyebiliyorlar mı? 
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Çoluk çocuğuna söz geçiremeyen annebabalar, dayak yiyen, işkence gören kadınlar, evlenecek maddi imkânı olmayan gençler, yuvasını kurtarma derdinde olan eşler, kahvehane köşelerinde gelecek kaygısıyla kıvranan işsizler, ezilmişler, yoksullar, varoşlar, zulme uğramışlar, hak arayanlar İslam'ı umut olarak görüyorlar mı? 

Eğer Müslüman bir toplum, İslam'ın yerine umut olarak bitmiş, tükenmiş, çürümüş, insanlığa zulümden başka bir şey verememiş ideolojilere doğru koşuyor ve onları umut olarak görüyor, heyecanlanıyor, umutlanıyorlarsa vay bizim halimize... 

Eğer böyleyse, elimizdeki bunca nimete ve imkâna rağmen İslam'ın ve Müslümanların umut olma özelliğini kendi ellerimizle katletmişiz demektir. Bugün tüm siyasi ve politik çekişmeleri, itikadi ve ilmi tartışmaları, cemaatsel ve tarikatsal farklılıkları bir kenara bırakıp umudu yani aziz İslam'ı sadece ve yalnızca İslam'ı, tüm saflığıyla ve berraklığıyla topluma ulaştırmak en büyük Müslümanlık görevimiz olmalıdır. 

Bu İslam, sömürüye, haksızlığa ve adaletsizliğe göz yuman bir İslam değil, cahiliye döneminde diri diri gömülen kız çocuklarına umut olan hakiki İslam'dır. Bu İslam, küçücük yavrusu kucağından sökülüp toprağa gömülen çaresiz annelere umut olan gerçek İslam'dır. Bu İslam, bir mal gibi alınıp satılan kadınlara umut olan İslam'dır. Bu İslam, zulüm ve işkence altında inleyen kölelere özgürlük ve umut olan İslam'dır. Bu İslam, malı gasp edilen, alacağı verilmeyen, adalet arayan tüccara bereket ve umut olan İs- 


lam'dır. Bu İslam, tefecilerin pençesinde inleyen gariplere, sömürülenlere, ezilenlere, horlananlara umut olan İslam'dır. 

İşte bu İslam'ın diriltici soluğu, heyecanlandırıcı ruhu, umut verici potansiyeli ve kriz çözücü özelliği tıpkı Asr-ı Saadet'te olduğu gibi bugün de her eve, her mazluma, her yetime, her garibe, her ezilene, her sömürülene ulaşmadıkça İslam ve Müslümanlar umut olamazlar. İslam'ı talep eden, İslam'ı arzulayan, tek çıkış yolu olarak İslam'ı gören bir nesil yetişmedikçe tüm umutlar boşa çıkar. 
Çünkü İslam'ın umut olmadığı bir toplumun gelecek umudu da yok demektir. 


MÜSLÜMAN BİR KADIN 
NİÇİN ÇALIŞIR? 


İsmail Hakkı AKKİRAZ” 


Bismillahirrahmanirrahim; 

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah a (C.C.) hamd ederim. Salât ve selâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A .V.), âline ve sahabelerine olsun. 

Müslümanlar, İslam düşmanları karşısında perişan haldedir. Bunun sebebi, İslam'ı 


İsmail Hakkı Akkiraz, https://www.milligaze- te.com.tr/ makale /849016/ismail-hakki-akkiraz/ musluman-bir-kadin-nicin-calisir, (Erişim Tarihi, 08.08.2021) 
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dertlenip cihat etmek gerekirken, Batıca eğitimin etkisiyle dünyayı dertlenip nefsi için çalışmaktır. İslam âlemi, cihadı terk ettiği için Batı karşısında devamlı kaybediyor. İslam, kadının çalışma konusunu şartlarıyla birlikte ele alırken, günümüz Müslüman'ı ise konuya, Batı'nın modern cahiliye düşüncesiyle yaklaşmaktadır. Bu yaklaşım bizi İslam'ın temel esaslarından uzaklaştırmakta ve kadınlarımızı mesaiye bağlı alanlarda çalışmaya yönlendirerek Müslüman aileyi yıkıma götürmektedir. 

Kadının çalışması konusunda Sema Maraşlı'nın 2012 yılında kaleme aldığı “Kadınların Çalışma Meselesi” başlıklı makalesi konuyu bütün yönleri ile ele alıyor. Maraşlı bu makalesinde çalışan kadınları üçe ayırmış. 
Bu makaleyi dikkate olarak konunun bir özetini yapalım. 
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1. İhtiyaçtan dolayı çalışanlar: 

Faize dayalı vahşi kapitalist uygulamalar sebebiyle üretim toplumundan, tüketim toplumuna bir geçiş yapılmıştır. Bu zihniyet, geçim şartlarını zorlaştırdığından bu sebeple bazı kadınlar istemese de çalışmak zorunda kalmaktadır. Dinimize göre kadın çalışmak zorunda değildir. Babası, abisi, amcası yani hayatta olan yakın akraba erkekleri, kadına bakmak zorundadır. Fakat günümüz modern cahiliyesinin, kurduğu köle düzeni ile zorlaştırdığı hayat şartlarına baktığımızda, bu biraz zor görünüyor. Bu durum bizim büyük aile yapımızın çökertilmesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Oynanan oyunun farkında olmazsak, kumara ve faize bile fetvalar buluruz. Geleceğe yatırım yapma planı ile cebine üç beş kuruş daha fazla girmesi için çalışan eş arayan erkekler de var. Bu er- 


58 * Mehmet Şevket İNCE 


kekler gelecek planı yaparken genellikle bugünden de oluyorlar. 

2. Onlara ihtiyaç olunduğu için çalışması gereken kadınlar: 

Kadınlara hizmet veren alanlarda kadının çalışması bir ihtiyaçtır. Gereklidir de... 
Doktorluk, özellikle kadın doğum alanı, ebe, hemşire, anaokulu öğretmeni ve kız okullarında öğretmenlik ve dini ilimler alanında kadınların kadınlara hizmet vermesi gerekir. 
Çünkü bu alanlarda kadınların kadınlarla muhatap olması gerekir. Ancak kadının bu alanlarda yapacağı çalışma, hem mesai ve hem de ahlaki olarak aile hayatını olumsuz etkilemeyecek şartları taşıması gerekir. 

3. Keyfi çalışanlar: 

Maddi ihtiyacı olmayan fakat çeşitli sebeplerle çalışan hanımlar var. Bir gruplama yaparsak: 
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> Üniversite mezunu olduğu için kendini çalışmak zorunda hissedenler: Bunlar, O kadar okudum, çalışayım da boşa gitmesin diye düşünür, kendilerini çalışmak Zorunda hissederler. Oysa böyle bir mecburiyet yoktur. Her okuyan kadın çalışmak zorunda değildir. 
> Statü için çalışanlar: Mevki, makam, çalışarak toplum içinde değer görme isteği olanlar. Ev hanımlığı sürekli küçümsendiği için bazı hanımlar çalışarak değer görme arzusu içine giriyorlar. Kadınlar kariyer yaparken çoğunlukla evlilikleri bitiyor. Toplum, paralı, yalnız ve mutsuz kadınlarla doludur. Para ve mevki kadının yaratılış ihtiyacı olan bağlanma ve aile olma ihtiyacını gideremez. 
> Kocam boşarsa ya da aldatırsa ortada kalırım kaygısı ile çalışanlar: Rabbimiz, 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Ben kulumun zannı üzereyim, benden ne beklerse onu veririm buyurmuştur. Bu yüzden böyle düşünenlerin başına düşündükleri genellikle gelir. 

> Ev işlerini ve çocuk bakmayı sevmeyip dışarıda çalışmayı daha rahat bulduğu için çalışanlar: Bu anlayış da aile kurumunu tehdit ediyor. 

> Aile baskısı ile çalışanlar: Senin için dünyanın masrafını ettik, çalış da boşa gitmesin diye düşünen anne-babaların baskısı ile çalışan kadınlar da çoğunlukta. Kendi maaşı geçimlerine yettiği halde daha lüks içinde yaşamak için karısının çalışmasını isteyen ve baskı yapan erkekler de var. 

> Kocaya muhtaç olmamak için çalışanlar: Kocadan para istemek zorunda kalmamak, daha rahat harcama yapmak için çalışan kadınlar da azınlıkta değil. Kadın, 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kocasının parasına muhtaçsa kocada kadının pek çok şeyine muhtaç. Hepimiz ölümlüyüz ve bir şekilde birbirimize maddi-manevi ihtiyaçlarımız için muhtaç yaratılmışız. 

> Can sıkıntısından çalışanlar: Genellikle bekâr ya da çocuksuz hanımlar can sıkıntısından çalışıyorlar. Maddi ihtiyacı olmayan hanımlar can sıkıntısından çalışmak yerine Milli Görüş ve sosyal alanlarda Allah rızası için hizmet etseler daha kârlı olur. 
Ebedi hayat için daha çok birikim yapmış olurlar. İslam 1 yaşamak için ilim sahibi olmak ile çalışmak ve kariyer yapmak için okumak arasında fark vardır. Allah için yapılan ile dünya ve nefsaniyet için yapılan arasında fark vardır. Biz Milli Görüşçüler, kadını çalışmaya mecbur eden şartları ortadan kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. 


Ancak ezilenler, kendilerini ezenlerin yanında yer alınca bizim yapacak bir şeyimiz olmuyor. 

SORULACAK SORULAR 

Çalışan bir kadın ya da çalışmaya niyet eden bir kadın şu soruları kendine sormalı- dır: Çalışmam gerekiyor mu? Neden çalışıyorum? İhtiyaç için mi lüks için mi çalışıyorum? İhtiyacım olmadığı halde çalışarak bir erkeğin işsiz kalmasına sebep oluyor muyum? Ben daha lüks yaşamaya çalışırken bir erkeğin çocuklarına ekmek götürmesine engel oluyor muyum? Erkeklerin işsiz kalmasında daha lüks yaşamak için çalışan kadınların payı ne kadar bunları bir mümin olarak düşünmemiz lazım. Yaptığım iş yaratılışıma uygun mu Bana maddiyatın yanında manevi olarak katkısı mı var, yoksa maneviyatıma zararı mı var Kadın çalıştığı iş ve ortamda manevi kayba uğruyor mu? İş hayatı evlilik hayatımı nasıl etkiliyor. Çocuklarıma annelik yapabiliyor muyum? Her kul için önemli olan ahiretini düşünüp dünyasını İslam'ca yaşamaktır. Milli Görüş topluma bu şuuru vermenin gayretidir vesselam. 
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» NEFİS 
ZA yeis 
3 ŞEHİR 


» MEMLEKET 











>» DUNYA 





HER İNSAN İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEYLER NELERDİR 

Hayat 

Hayatı beslemek 

Kendini tanımak 

Yaratanını Tanımak 

Yaratanının marziyyatını öğrenmek 

Bu marziyyatı nasıl yapacağımızı öğrenmek 

Peygamberimizi tanımak 


eN PL ŞE Ne 


Bütün bunlarla manevi cihat etmek 


